ACTIVITEITENKRANT

Doe mee!

Met veel plezier bieden wij de zesde
editie van de Activiteitenkrant aan.

Het bevat een overzicht van allerlei
kerkelijke activiteiten die komend jaar
in de regio Assen worden aangeboden.
Aan die activiteiten kunnen zowel leden
van de kerk als geinteresseerde niet-
leden deel nemen. ledereen is welkom!

Het aanbod is breed en gevarieerd.
Voor wie verdieping zoekt, voor wie
graag actief, creatief of juist meer
maatschappelijk bezig is, wie stil wil
staan bij pastorale vragen rondom het
leven, wie graag zingt of met muziek
bezigis, voor wie beleving zoekt of juist
iets nieuws wil horen - het kan bijna niet
anders of er is voor u/je een passende
activiteit in deze krant te vinden.

Aarzel niet, doe mee!
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Om zoveel mogelijk mensen te betrekken
bij een activiteit adviseren wij lezers om
samen met anderen te bespreken wat het
beste bij ieder past. Elkaar ontmoeten -
een belangrijke doelstelling van al deze
activiteiten - begint immers al het bij het
gezamenlijke plezier vooraf!

De inleiders zijn graag bereid om
aanvullende informatie te geven over wat
hen inspireert en motiveert om juist met
dit onderwerp naar voren te komen. Dit
kan u/je helpen om een keus te maken.

Het aanbod is chronologisch geordend.
Telefoonnummers, e-mailadressen en
websites zijn op de achterkant van de
Activiteitenkrant te vinden.

Ds. Roeland Busschers en
Yvonne Lussenburg
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Mediteren in de Adventskerk

Elke woensdagmiddag wordt in de Adventskerk een ge-
leide meditatie aangeboden. In alle rust komen we samen
en proberenin de drukte van alledag ons te ontspannen,
te luisteren naar muziek, stil te staan bij een tekst/een
gedicht. we zitten in een kring rondom de paaskaars en

de meditatie wordt geleid. Sommigen komen elke week,
anderen zo af en toe. Dat is allemaal goed. Na afloop is er,
voor wie wil, gelegenheid om koffie/thee te drinken en nog
wat na te praten met elkaar. Stap eens over de drempel en
doe een keertje mee. Van harte welkom!

TID van 16.00-16.30 uur, elke woensdagmiddag
LOCATIE Adventskerk

BEGELEIDING groep van pastores, bij toerbeurt

INFO ds. Lucas Tiesinga

OPGAVE niet nodig

Samen een boek lezen

Samen een boek lezen, samen er over praten, en er samen
(ietsje) wijzer van worden. Ik heb twee mooie interessante
boeken gevonden, waarover we met elkaar in gesprek
kunnen. Geef u op, voor ofwel het ene, of het andere boek,
of voor beide. Het hangt van het aantal opgaven af, welk
boek we gaan doen.
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‘Levenslessen’ van Nikolaas Sintobin.

Twintig overwegingen over het leven van alledag.

Elk hoofdstuk over één thema: o.a. geduld, twijfel, stilte,
trots, liefde, vrijheid. Eenvoudig leesbaar, een zoektocht
naar hoe een mens gelukkig kan leven.

‘Op zoek naar de verstrooide tijd’ van Koen Haegens.

Het lijkt wel alsof we steeds minder tijd hebben, de tijd
glipt ons door de vingers. In dit boek gaan we, mede aan de
hand van grote denkers, op zoek naar een andere intensie-
vere omgang met de beperkte tijd die we hebben.

INFORMATIE ds. Douwe Geertsma
OPGAVE ds. Douwe Geertsma
Bijbelkring

Gedurende het seizoen bespreken we een (gedeelte van
een) bijbelboek. Het gedeelte wordt uitgelegd en er wor-
den lijnen getrokken voor de betekenis vandaag.

DATUM maandagavonden, data staan in het wijk-
bericht van de Sionsgemeente enin het
Kerkblad.

TID 19.30-21.00 uur

LOCATIE De Ark

INFO/ OPGAVE ds.N.F.L.de Leeuw

Gesprekskring

We behandelen diverse thema’s, die relevant zijn voor het
christelijk leven vandaag. Steeds in verbondenheid met de
Bijbel en in openheid naar elkaar.

DATUM maandagavonden, data staan in het wijk-
bericht van de Sionsgemeente enin het
Kerkblad.

TIID 20.00-21.30 uur

LOCATIE De Ark

INFO/ OPGAVE ds.N.F.L.de Leeuw

Musica pro Deo
in de Adventskerk

Bijna elke maand is er Musica Pro Deo op zondag-
middag om 16.00 uur in de Adventskerk.
Kerkmuziek in diverse vormen klinkt dan in liturgi-
sche vieringen en eens per jaar in de vorm van een
concert door de vaste organist van Musica pro Deo:
Wietse Meinardi. 0ok komend seizoen is er weer
een afwisselend programma samengesteld, ook
nu weer een aantal koren met jonge zangers als de
Roden Girls en het Roder Jongenskoor. Maar ook

te gast zijn koren uit Assen (en omgeving) als het
Drents Kamerkoor en kamerkoor Arpeggio.

We heten u graag van harte welkom!

TID 16.00 uur
LOCATIE Adventskerk
INFORMATIE  Inge Meinardi

2023
27 aug. concert Wietse Meinardi
24sept.  Asser Bach Cantategroep
o.lL.v. Marion Bluthard
22 okt. Drents Kamerkoor o.l.v. Dick Dijk
26 NOV. Asser Bach Cantategroep
o.L.v. Marion Bluthard
17 dec. Arpeggio - het Asser kamerkoor o.l.v.
Tobias Bethlehem
(Festival of lessons and Carols)
2024
28 jan. Asser Bach Cantategroep
o.L.v. Marion Bluthard
25 febr. Bragi a-capella koor o.L.v. Rein de Vries
24 maart Barokensemble Consequens
o.lL.v. Han warmelink
28 april Asser Bach Cantategroep
o.L.v. Marion Bluthard
26 mei Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok
23juni de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries
met organist Sietze de Vries

Ouderenkring in De Ontmoeting

In het voorjaar van 2023 zijn we gestart met een ou-
derenkring in De Ontmoeting. Eens in de paar maand
komen we bij elkaar voor ontmoeting en gesprek over

uiteenlopende thema’s met betrekking tot kerk, geloof en
maatschappij. 0ok persoonlijke onderwerpen kunnen aan

bod komen. Per keer spreken we het gespreksonderwerp
af. De datum wordt bekend gemaakt via de wijkberichten
van het kerkblad en de zondagsbrief van De Drieklank.

Seniorenmiddagen
Opstandingskerk

Als voorgaande jaren organiseren we ook komend jaar
woensdagmiddagen voor senioren én belangstellenden.
0Op een woensdagmiddag komen we bij elkaar om aan de
hand van een thema elkaar te ontmoeten, kennis te
maken of bij te praten. Een aankondiging van iedere
middag staat ook altijd vermeld in de Zondagsbrief en op
de website van Vredenoord. De middagen na de zomer zijn
al bekend en staan hier onder vermeld, die van begin 2024
volgen later. Vervoer kan worden geregeld.

DATA 30 aug.en1nov.

TIID 15.00-17.00 uur

LOCATIE Opstandingskerk
INFO/ OPGAVE ds. Roeland Busschers

orgelmuziek in de Adventskerk

Op 5 september start een nieuw initiatief. Het mooie van
Vulpen-orgel in de Adventskerk zal elke eerste en derde
woensdag van de maand tussen 12.30-13.00 uur bespeeld
worden.

Wietse Meinardi zal het instrument in vele kleuren laten
horen tijdens ongedwongen bespelingen. Soms zal hij
ook het kistorgel bespelen en wellicht speelt er af en toe
ook een andere instrumentalist mee. Vooraf zal kort iets
verteld worden over de muziek.

Op www.wietsemeinardi.nl (en andere media) komt het
programma te staan en worden ook eventuele wijzigingen
i.v.m. andere activiteiten in de kerk aangekondigd.

Vooraf graag even checken of het doorgaat.
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DATA elke eerste en derde woensdag van de maand
TID 12.30-13.00 uur

LOCATIE Adventskerk

ORGANISATIE IPA (Initiatiefgroep Profilering Adventskerk)

INFORMATIE Wietse Meinardi

Kabbala als levenskunst

Zo luidt de titel van het
boek van Marcus van Loo-
pik (2018) waarin hij lezers
binnen leidt in de wereld
van chassidische verhalen
én de gedachtewereld van
de Joodse mystiek:
de Kabbala. Met een
groep gaan we samen
dit boek lezen. In een
reeks van vier avonden
zullen we iedere avond
aandacht besteden aan
een centrale gedachte
binnen de Kabbala mét
daarbij aanvullendein-
formatie. Tevens zullen
we een centrale tekst
uit het boek die avond
lezen en bespreken.

DATUM, TIJD wordt bekend gemaakt via wijkberichten
in het Kerkblad en zondagsbrief van
De Drieklank.
LOCATIE Zaaltje van De Ontmoeting (Kloosterveen)
LEIDING/INFO ds. Pier Prins

DATA woensdagavond 6 en 20 sept., 4 en 18 okt.

TID 19.30-21.30 uur

LOCATIE Opstandingskerk

OPMERKING graag voor aanvang het boek zelf aanschaffen

INFO/OPGAVE ds. Roeland Busschers

Expositie

Opname van opzij

L

Impressies rond een jonge vrouw die aan psychoses lijdt.

DATUM 10 september-3 november

Opening zondag 10 september om 16.00 uur.
LOCATIE Adventskerk
INFO Tekeningen van Marcel Verbrugge

en gedichten van Marnix Niemeijer

ORGANISATIE Kerk en Kunst Vredenoord

Dinsdagmiddag in Vredenoord

Op de tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand
organiseert de werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’
bijeenkomsten rondom een onderwerp of thema. Er is veel
ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Ds. Helene van Noord - De betekenis van Huub Oosterhuis
Ds. Bert Altena - Het werk van de stadspredikant

Drs. Freek Zuidhof - Ethiek en Gezondheidszorg

Kapitein Nieske Havinga - Verkondiging en directe maat-
schappelijke dienstverlening bij het Leger des Heils
Marten van Dijken - Het Asser bos, de ziel van de Assenaar
Ingrid van de Peppel - Geestelijke verzorging in De Duif
Ds. Helene van Noord en ds. Roeland Busschers - Kijken
naar kerst

DATA 12 sept., 26 sept., 10 okt., 24 oktober, 14 nov.,
28 nov., 19 dec. In 2024 is de nieuwjaarsvisite op
10 jan., verdere data en het nieuwe programma
volgen in december.

D 14.30 uur, we beginnen met koffie/thee/koek

LOCATIE de Vijverkamer van woonzorgcentrum
De Vijverhof

INFORMATIE Ali van Mechelen, alle activiteiten staan ook op
de website www.vredenoord-assen.nl

OPGAVE niet nodig

KOSTEN koffie/thee €2 p.p.

VERVOER Wilt u worden gehaald en thuisgebracht?

Neem dan contact op met Anne Nienhuis

Stiltewandelingen ‘Zin in wandelen’

Zin in wandelen en in bezinning?

Twee keer per maand lopen we een stiltewandeling van
een uur in het Drentse Aa-gebied. Een mooie route op
onverharde paden. We starten de wandeling met het lezen
van een gedicht. Na afloop van de stiltewandeling praten
we na over het gedicht: wat je erin aanspreekt of hoe het
aan je eigen leven raakt. Door samen stil te wandelen ver-
stomt de drukte in je hoofd en ervaren de wandelaars een
vertrouwdheid waardoor het gesprek na afloop diepgang
krijgt. Loop gerust een keer mee om uit te proberen.

DATA woensdag 13 sept., 11 okt., 8 nov., 13 dec.
vrijdag 29 sept., 27 okt., 1dec.
Data voor 2024 volgen in december

TID 9.30 uur verzamelen
LOCATIE vertrek met auto (‘s) vanaf Adventskerk
ORGANISATIE IPA (Initiatiefgroep Profilering Adventskerk)

INFO/ OPGAVE Berta van der Kolk

Visio Divina en Lectio Divina

‘Zien en horen met je ziel’

wat heeft een tekst (Lectio Divina) en wat heeft een schil-
derij of afbeelding (Visio Divina) mij te zeggen?

Door aandachtig te lezen of aandachtig te kijken ervaar je
dat een tekst of beeld je kan raken. Daardoor kun je meer
zicht krijgen op wat je beroert, op jezelf, op je ziel.

Voor beide vormen van verstilling geldt dat de begeleider
je helpt met stil worden en ruimte te maken in jezelf, zodat
je onbevangen kunt luisteren naar de tekst of ontvankelijk
bent voor wat het schilderij je mogelijk te zeggen heeft.

DATA donderdagen, afwisselend Lectio en
Visio Divina, twee weken er tussen
Lectio Divina: 14 sept., 12 okt., 9 nov., 7 dec.
Visio Divina: 28 sept., 26 okt., 23 nov., 21dec.

TID 19.00-19.30 uur

LOCATIE Adventskerk (stilteruimte of kerkzaal)

BEGELEIDING ds. Helene van Noord en Berta van der Kolk

ORGANISATIE IPA (Initiatiefgroep Profilering Adventskerk)

INFORMATIE Berta van der Kolk en ds. Helene van Noord
Economie & Geloof

Bezoek rioolwaterzuivering

De Werkgroep Economie & Geloof organiseert een
van zijn jaarlijkse activiteiten in het kader van de
bewustwording van onze gemeente op het gebied
van duurzaamheid en klimaatbeheersing.

We nodigen iedereen die daarin belang stelt uit
voor een excursie naar de waterzuivering in Assen,
uitgevoerd door medewerkers van het waterschap
Hunze en Aa’s. De rondleiding wordt gehouden

op het terrein van de zuivering en de presentatie
binnen gaat over het waterschap waarin het thema
duurzaamheid wordt betrokken (recent is de bouw
van een nieuwe warmtekrachtpomp afgerond).

Bij een wat grotere groep zal een dubbel program-
ma worden aangeboden met per groep een andere
volgorde.
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DATUM 19 september

TID 14.00-15.30 uur

LOCATIE Waterzuivering, W.A. Scholtenstraat, Assen

OPGAVE mail voor uiterlijk 5 sept.aan
secretaris-economieengeloof@pkn-assen.nl
0.v.v. naam en telefoonnummer

EXTRA aantal deelnemers is niet onbeperkt,
wie het eerst komt, die het eerst maalt

Lastige keuzes rond het
levenseinde

Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet
mee om die vragen onder ogen te zien en/of er met naas-
ten over te spreken, maar belangrijk is dat wel. Hoe Kijken
we aan tegen goede zorg als het einde nadert, hoe gaan
we om met vragen rond euthanasie, wat doet het met ons
dat er wordt gesproken over ‘voltooid leven’? En hoe gaan
we als gelovige mensen met dit soort vragen om?

Op vraag van verschillende mensen nu op de middag!

Een middag met uitleg over deze zaken én ruimte voor
vragen en gesprek.

DATUM donderdag 21 september

TIID 14.00-16.00 uur

LOCATIE Jozefkerk

INFO/ OPGAVE ds. Elly Veldman en/of Nicoline van de Peppel

Cursus Nieuwe Testament

Dit seizoen bieden wij de
cursus ‘Beter nieuws uit
het Nieuwe Testament’,
geschreven door Jasper
Klapwijk aan. De cursus

is bedoeld om de grote lij-
nen scherp te krijgen: hoe
is het Nieuwe Testament
een vervolg op het oude Nieuwe

en waarom kun je die twee Testament
niet zonder elkaar kunt
lezen? Daarnaast pakken
we enkele details bij de kop
enis er ruim de gelegenheid
voor dialoog en het stellen
van vragen.

De cursus is voor iedereen die zin heeft in verdieping, voor
de beginnende en gevorderde bijbellezer.

DATA 21sept., 12 okt., 9 nov., 7 dec, 11jan., 1feb.,,
15 feb., 7 maart, 4 april, 25 april, 16 mei (reserve)
TIID 19.45-21.30 uur
LOCATIE De Voorhof
KOSTEN €10,- pp (graag op de eerste avond contant)

Het boek moet aangeschaft worden.
ds. A.van Harten-Tip, ds. Bart Dubbink
VOOr 14 september

INFO/LEIDING
AANMELDEN

Leeskring Onzeker Weten

Eeninleiding in de radicale
theologie, door Rikko Voor-
berg, Gerko Tempelman en
Bram Kalkman.

De auteurs komen alle

drie uit een orthodox nest,
waarin het zeker weten
centraal staat. In hun boek
is juist onzekerheid het
uitgangspunt. Dat leidt tot
een nieuwe Kijk op geloven
vanuit een ‘bevrijdend niet-
zeker-weten’.

De leeskring wordt geor-
ganiseerd door ds. Bert
Altena (stadspredikant
Assen) en ds. Bart Dubbink
(NGK Assen - Het Lichtpunt).
Beiden zijn nieuwsgierig naar wat radicale theologie te
bieden heeft. De kring staat open voor ieder die op zoek is
naar nieuwe geloofstaal en nieuwe vormen, of niet (meer)
uit de voeten kan met stellige antwoorden.

DATA dinsdagen 26 sept., 310kt., 21 nov. en
maandag 18 dec.
TIID 19.45- 21.45 uur
LOCATIE Jozefkerk
INFORMATIE max. 20 deelnemers.
Het boek dient zelf aangeschaft te worden.
OPGAVE stadspredikant ds. Bert Altena of

ds. Bart Dubbink 3




In tekst en muziek
Een nieuwe hemel en/of
een nieuwe aarde

Denkers en schrijvers schilderden een paradijselijke wereld,
van Luilekkerland tot Brave new world. Filosofen, politici,
volksmenners en dictators streefden naar een nieuwe
wereld door een gewelddadige omverwerping van de
bestaande orde. In de Bijbel lezen we over de Hof van Eden
en de eerste christengemeente. En de hemel? Is dat een
hiernamaals of een hiernumaals?

De avond bestaat uit drie delen: korte inleiding door Rein-
der van der Molen, gedachtewisseling en daaromheen vijf
liederen van ‘ziener’ Jules de Corte door Peter Siebesma,
piano en een vocaal kwartet.

DATUM dinsdag 26 september

TID 20.00 uur

LOCATIE Adventskerk

ORGANISATIE IPA (Initiatiefgroep Profilering Adventskerk)
INFORMATIE Reinder van der Molen

Thee met een thema

Vijf keer per jaar zoeken we elkaar op onder het genot van
een kopje thee, of koffie voor wie wil. Deze bijeenkomsten
zijn laagdrempelig, maar niet zonder inhoud. ledere bijeen-
komst staat een thema centraal, aangereikt door Jasper
van der Horst. Deelnemers worden uitgenodigd iets mee te
nemen of te vertellen bij het thema, bijvoorbeeld een foto,
een gedicht of een herinnering. Daarover gaan we met
elkaar in gesprek. ledereen is van harte welkom!

Deze middagen zijn een mooie manier om eens kennis te
maken met mensen van Vrijzinnig Assen.

Biblioloog

Hoe kan de bijbel weer een boek worden dat ons verrast
en verandert? Door inleving in de woorden en een open
gesprek in een Kkleine groep gaan we dat samen beleven.
Op zes maandagavonden, te beginnen met 2 oktober bui-
gen we ons over het verhaal van de komende zondag.
ledereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. Kom
het maar een keertje proberen! Als je niet alle avonden
kunt/wilt komen is dat geen probleem.

DATA 2,9,16 en 30 okt., 6 en13 nov.
D 20.00-22.00 uur

LOCATIE Frambozenhof 14
INFO/OPGAVE Auckjen Ridderbos

Mediteren in de Jacobuskerk

Vanaf 3 oktober is het weer mogelijk om iedere dinsdag-
avond mee te doen met de meditatie in de Jacobuskerk.
We beginnen met een korte ontspanningsoefening om de
geest wat meer tot rust te laten komen en na het voorle-
zen van een korte bijbeltekst is er ruimte voor stilte. Voor
sommigen misschien een moment om tot rust te komen,
de woorden van de tekst nog door te laten werken of op-
merkzaam te zijn bij dat wat je bezighoudt. Het koor van
de kerk is een bijzondere ruimte om in stil te worden. Als
je belangstelling hebt om eens mee te doen dan ben je van
harte welkom. De kerk is bij de hoofdingang geopend van
18.45 tot 19.00 uur. De meditatie start om 19.00 en eindigt
0om 19.30 uur. We betreden en verlaten het koor in stilte.
ledereen is van harte welkom!

DATA ledere dinsdagavond, vanaf 3 oktober,

m.u.v. de kerstvakantie en van juni-september
TIID 19.00-19.30 uur
LOCATIE Jacobuskerk Rolde, ingang via de hoofdingang
INFORMATIE Annelies Haijtink
OPGAVE niet nodig

Joodse bril

ledere maand behandel ik een thema dat mij fascineert
binnen joodse traditie met natuurlijk een overlap met de
christelijke traditie. Bijvoorbeeld: het belang van leren/ler-
nen, de kracht van omkeer, Jezus als een chassied (vrome
Jood), over de ervaring van ballingschap/vervreemding,

Boekbespreking
‘De andere kant van de Muur’

Munther Isaac, geboren in Bethle-
hem, is Luthers predikant. Hij hoort
tot de kleine christelijke minderheid
van Palestijnen. Met zijn boek wil
hij medechristenen in de Westerse
wereld de ogen openen voor de
andere kant van het verhaal. ‘Dit
boek nodigt jou uit om aan de
andere kant van de Muur te gaan
staan en te luisteren naar onze
verhalen en te kijken door onze
ogen. Ik vraag je nederig mij toe

te staan met je te delen hoe Palestijnen God

ervaren, de bijbel lezen en hoe zij zijn aangeraakt en be-
vrijd door Jezus die ons heeft uitgedaagd anderen te zien
als onze naasten en hen lief te hebben als onszelf”’

DATA woensdagen 4 en 25 okt.; 15 en 29 nov.

TIID 19.30-21.30 uur

LOCATIE ontmoetingshuis, Vries

INFORMATIE boek kan met korting worden gekocht: €15,-
OPGAVE ds. Bert Altena

Een praktische klus

In samenwerking met de
Stichting Present willen we
graag weer met een paar
handige mensen hulp bieden
bij het opknappen van een huis
en/of tuin. Het gaat om hulp die
niet op een andere manier gekregen kan worden en die
toch dringend nodig is. Leuk om samen te doen en fijn om
iemand blij te maken!

Wwat de klus precies inhoudt is nu nog niet bekend, maar je
kunt je vast opgeven als je hiervoor beschikbaar bent.

o=,

stichting '

present

DATUM zaterdag 7 oktober
TID van ongeveer 9.00-16.00 uur
INFO/OPGAVE Auckjen Ridderbos

Vrijzinnig bijbellezen

In deze gespreksgroep bespreken we vijf keer een hoofd-
stuk uit de bijbel. we starten met het samen lezen van

de tekst, in diverse vertalingen. We verdiepen ons in de
herkomst en de context. Vervolgens gaan we met elkaar in
gesprek. Wat roept dit hoofdstuk bij ons op? Welke inzich-
ten en wijsheden zitten erin verborgen? De bijeenkomsten
staan onder leiding van Jasper van der Horst, voorganger
van Vrijzinnig Assen. Opgave is nodig, dan krijgt u ook te
horen welk hoofdstuk voor die keer aan de orde komt.

e N het belang van tijd, etc. Tijdens de bijeenkomst lezen en ledereen is van harte welkom!
bespreken we een aantal korte teksten over het thema.
DATUM 28 sept., 16 nov., 18 jan., 29 feb., 18 april DATUM 12 okt., 30 nov,, 25 jan., 7 mrt., 25 april
LOCATIE Vrijzinnig Assen, Selma Lagerl6flaan 5 DATA dinsdagavond 3 okt. 310kt., 21 nov., 12 dec. TID 14.00-15.30 uur
TID 14.00-15.30 uur TID 19.30-21.30 uur LOCATIE Vrijzinnig Assen, Selma Lagerléflaan 5
INFORMATIE Jasper van der Horst LOCATIE Opstandingskerk INFO Jasper van der Horst
OPGAVE voorganger@vrijzinnigassen.nl INFO/OPGAVE ds: Roeland Busschers OPGAVE voorganger@vrijzinnigassen.nl
Z | n-ln-Zondag 3 december - Scheppingsverhalen: Erik Jan Tillema 7 april - overweldigend: Frits de Lange en Eesa Frieman

Vijf thematische bijeenkomsten voor iedereen op
zoek naar inspiratie, bezieling en verdieping.

Een project van de Protestantse Kerk Asseni.s.m.
Vrijzinnig Assen. Nu al voor het 13¢ seizoen.

DATA

10ktober -

Opsoek naar Ubuntu: Annette Nobuntu Mul

Ubuntu, het eeuwenoude filosofische concept uit Zuid
Afrika. Ubuntu werd wereldberoemd door verzoeners
als Nelson Mandela en Desmond Tutu, die het ge-
dachtengoed op indrukwekkende wijze in de praktijk
brachten na het afschaffen van de apartheid in Zuid
Afrika. Wat is de essentie van Ubuntu en hoe kan dat
ons helpen in ons dagelijks leven?

Hoe is de wereld eigenlijk ontstaan? Vroeger hadden de men-
sen geen idee en daarom vertelden ze elkaar verhalen.
Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema neemt ons mee
naar verhalen uit de hele wereld: van de kraai in de verhalen
van de Inuit en de verkeerd gelocatiete neuzen op de Filippij-
nen tot de vele hoofden van de hindoegod Brahma.

4 februari - Positieve gezondheid: Marijke Blommendaal
Positieve Gezondheid kiest een voor een bredere kijk op ge-
zondheid. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte
en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfma-
nagement staan steeds meer centraal. Met daarbij de vraag
wat voor mensen hun leven betekenisvol maakt.

Hoe van harte ‘ja’ blijven zeggen tegen het leven, ook als
het anders loopt dan je zou willen - dat is de vraag die
centraal staat, naar het gelijknamige boek van De Lange.
Een muzikale lezing, een combi van zorgvuldig gekozen
liedjes en een prikkelende, inspirerende tekst waarmee de
inhoud van het boek dichter bij de ervaring van mensen
wordt gebracht.

2 juni - Muziek en spiritualiteit: Chris Fictoor

Chris Fictoor (1948) viert dit jaar zijn 60-jarig componisten-
bestaan. Als musicus heeft hij zich op tal van terreinen
ontplooid, initieert hij muziekproducties en -projecten,
stimuleert kennisoverdracht in muziek en leiderschap,
coacht musici en andere professionals.

TID 11.30 uur
LOCATIE Jozefkerk
INFO www.zin-in-zondag.nl/stadspredikant
Bert Altena
KOSTEN gratis, vrije bijdrage wordt op prijs gesteld

Theologische Verdieping
Cursus TVG Assen

Deze cursus is geschikt voor mensen die zin hebben in een

reis. Naar God, zichzelf en naar de ander. Hoe?

= Je wilt meer weten van het eigen geloof en de Bijbel

= Je bent op zoek naar christelijke spiritualiteit

= Je wilt sterker staan en mondiger worden in geloofs-
zaken

= Je wilt meer ervaring opdoen voor geloofsopvoeding,
catechese en bezoekwerk

= Je wilt bewuster kerkdiensten beleven

= Je wilt open staan voor ‘andersdenkenden’

= Je wilt oude bronnen onderzoeken om nieuwe
inspiratie te vinden.

DATUM elke dinsdag, behalve in de schoolvakanties
start op dinsdag 17 oktober

EXTRA! informatieavond voor alle nieuwkomers op
donderdag 12 oktober, 19.30-21.30 uur

TIID 9.30-12.15 uur

LOCATIE ’t Markehuus

INFORMATIE www.tvgassen.nl

OPGAVE met aanmeldformulierop www.tvgassen.nl.

Het Beloofde Land in liedjes van her en der
Van Paradijs
tot Koninkrijk van God

Vanaf de jaren vijftig toen de rock and roll losbarstte met
zijn diepe wortels in de Amerikaanse blues en gospel, tot
op de dag van vandaag hebben artiesten gezongen over
het beloofde land. Een land achter de horizon met de
geliefde maar ook met verwijzingen naar bijbel en geloof.
Albert Ferwerda schreef een bijbels dagboek met elke dag
een liedje dat iets met geloof, God of Jezus heeft te maken.
Deze avond selecteert hij daaruit een aantal met de stem-
men van onder andere Frank Boeijen, Nick Cave, Daniel
Lohues en Paul Simon.

Een avond over muziek, een beetje vrolijk en soms een
beetje schurend. Zoals dat met (goede) muziek gaat.

DATUM dinsdag 17 oktober

TID 20.00 uur

LOCATIE Adventskerk

ORGANISATIE IPA (Initiatiefgroep Profilering Adventskerk)

INFORMATIE Berta van der Kolk en Corry van der Molen

Gespreksgroep Levensvragen

Dit is een gespreksgroep
met diepgang. Dit seizoen
S laten we ons leiden door
het nieuwste boek van
Frits de Lange: ‘Overwel-
digend, Leven met wat je
niet in de hand hebt’. Het
boek bevat vier hoofd-
stukken, voor elke avond
één hoofdstuk. Kort na
de vierde bijeenkomst is
Frits de Lange te gast bij
Zinin Zondag op

7 april. Dat is een mooie
gelegenheid om hem zelf
te horen en te spreken

FRITS DE LANGE

OVERWE
DIGEND

LEVEN.S

NIET IN DE HAND HEBT

over zijn boek.

Daarna hebben we een afsluitende vijfde bijeenkomst.
Wie niet bang is voor een beetje leeswerk is van harte
welkom om met ons mee te doen!

DATUM 19 okt., 7 dec., 18 jan., 7 mrt., 18 april
TIID 19.30-21.30 uur

LOCATIE Vrijzinnig Assen

INFORMATIE Jasper van der Horst

OPGAVE voorganger@\vrijzinnigassen.nl

Spirituals met Elvis Presley

N v

Ter voorbereiding op een dienst met de muziek van de
Elvis Presley op 22 oktober is er een avond over het
ontstaan van de gospelmuziek. Het is niet bij ieder bekend,
maar gospel was de muziek die Elvis het liefste zong. Het
ontstaan van deze muziek is een geschiedenis op zich. Hoe
kwam Elvis aan deze muziek? Ds. Anton Verbeek zal ons in
deze inleiding meenemen in de religieuze wereld van Elvis
Presley. We luisteren naar een aantal van de liedjes die zijn
geloof hebben gevoed en we gaan na welke boodschap hij
daarin hoorde en welke troost hij daar in vond.

DATUM 19 oktober
D 20.00 uur
LOCATIE De Bron
Elvis-kerkdienst

Elvis Presley (1935-1977)kreeg als bijnaam The King. Hij was
de koning van de rock ’nroll. De man die deze muziek be-
roemd maakte. Maar voor hem zelf gold dat Jezus The King
was. Hij zong al op jonge leeftijd in de kerk en hield daar
een levenslange voorkeur voor gospelmuziek aan over. In
deze Elvis-kerkdienst staan zijn muziek en zijn leven cen-
traal. We horen zijn levensverhaal en zingen samen veel
Elvis-gospels en enkele van zijn grootste hits. Het is verder
ook ‘gewoon’ een kerkdienst met toepasselijke bijbellezing
en gebed. Muzikale medewerking wordt verleend door de
bands Lookin’ for Faith uit De Ontmoeting en Driven uit de
Jozefkerk.

DATUM 22 oktober

TIJD 10.00 uur

LOCATIE De Ontmoeting
VOORGANGER ds. Peter van de Peppel

Dankdaglezing
Thema: Het goede leven

Als we van allerlei verschillende onderdelen van het leven
kunnen zien dat het goed is, en het geheel zelfs ‘zeer goed’
kunnen noemen, dan gaan we dankbaarheid ademen. De
geluiden die we om ons heen horen zijn echter diametraal
anders. Het geluid van ‘zien dat het goed is’, verkoopt niet.
En dus vertellen marketeers ons onophoudelijk dat ons
leven niet goed is, tenzij we blijven consumeren. De gevol-
gen? Die zijn verstrekkend. Voor onszelf, onze naaste en de
aarde. Wat hebben dankbaarheid, consumptie, duurzaam-
heid en rechtvaardigheid met elkaar te maken?

Matthias Olthaar is gepromoveerd op onderzoek naar
eerlijke handel en werkt als lector (onderzoeker) vitale
economie aan NHL Stenden Hogeschool.

Ben van religie niet

Op eerste paasdag, 9 april, overleed Huub Oosterhuis.

Hij liet eenrijk en veelzijdig werk na. Nadat hij begin zeven-
tiger jaren uit de Rooms-Katholieke Kerk was gezet, gaf

hij leiding aan een progressieve kerkelijke gemeenschap,
de Ekklesia Amsterdam. Daar schiep hij 700 liedteksten,
vele gedichten, liturgische teksten en bijbelvertalingen.
Op deze avond kijken we terug op zijn leven en werk, met
behulp van audio- en videofragmenten, onder leiding van
ds. Peter van de Peppel.

DATUM donderdag 2 november
D 20.00 uur

LOCATIE De Bron

INFO ds. Peter van de Peppel
Kerk op Reis

Vrolijk in de kerk

Een bezoek aan de Moluks Evangelische Kerk in Assen.
Tussen thee, koffie, Molukse lekkernijen met tot slot een
buffet krijgen we uitleg over de rituelen en symbolen bij
doop en belijdenis, de normen en waarden rondom
sterven en rouwen, en de gebruiken bij bruiloft en begra-
ven.

DATUM zaterdag 4 november
TID 14.00 (tot 21.00) uur
LOCATIE Kerkgebouw Rehoboth, Tumulusstraat 1
ORGANISATIE Kerk op Reis Vredenoord;
opgave vooraf is nodig.
KOSTEN €30,- graag bij de kerk contant betalen
OPGAVE Corry van der Molen
Expositie

Stad, dorp, landschap, mensen

Schilderij Peter Siebesma

DATUM woensdag 1 november
TIID 19.30 uur
(met mogelijkheid van diner vooraf 18.00 uur)
LOCATIE De Open Hof
OPGAVE voor diner vereist:

secretaris-economieengeloof@pkn-assen.nl

DATUM 5 november (opening tot 5 januari 2024

D opening zondag 5 november om 16.00 uur,
opgeluisterd door Peter Siebesma, orgel en een
vocaal kwartet met liederen van Ede Staal

LOCATIE Adventskerk

ORGANISATIE Kerk en Kunst Vredenoord 5




Nadenken over sterven
en afscheid nemen

Op deze middag gaan we in gesprek over een onderwerp
dat voor ieder van ons vroeg of laat actueel wordt: de
laatste fase van je leven en het afscheid. We hebben drie
mensen uitgenodigd die hier veel ervaring mee hebben.
Petra de Kruijf is jarenlang geestelijk verzorger geweest in
het wWilhelminaziekenhuis in Assen, waar zij ook deelnam
aan het palliatief team. Nicoline van de Peppel heeft als
wijkverpleegkundige veel te maken gehad met de begelei-
ding van terminale patiénten. Edith Potjer heeft 25 jaar
haar eigen uitvaartbedrijf gehad, waar het altijd ging om
de vraag: hoe neem je goed afscheid?

DATUM donderdag 9 november

TIID 14.00 uur

LOCATIE Vrijzinnig Assen

INFO edithpotjer@gmail.com
OPGAVE niet verplicht, wel wenselijk
Taizéviering

Zondag 12 november wordt een Taizéviering georganiseerd
door gemeenteleden uit de Drieklank en Vredenoord.

De viering is geinspireerd op de vieringen van de oecumeni-
sche kloostergemeenschap in Taizé.

Er worden meerdere Taizéliederen gezongen, ondersteund
door een groepje zangers dat ze ter plekke meerstemmig
instudeert met de gemeente. Daarnaast is er ruimte voor
bezinning, het luisteren naar teksten en voor verstilling.

DATUM zondag 12 november
TID 19.00-20.00 uur
LOCATIE Adventskerk
VOORGANGER ds. Heléne van Noord
INFORMATIE Berta van der Kolk
Gesprekskring

Woord dat richting geeft

Boekbesprekeing

Beatrice de Graaf - Heilige Strijd

Over veiligheid is veel te
doen. Immers onze wereld
wordt opgeschrikt door
aanslagen, terreur, oorlog,
grote en kleine crimina-
liteit en door grensover-
schrijdend gedrag. wat
doet dat met ons gevoel
van veiligheid. En wat
valt er te doen tegen

dit kwaad? Beatrice de
Graaf spreekt vanuit
een christelijk perspec-
tief over een heilige
strijd tegen het kwaad.
Hoe ziet zij die strijd?

En hoe Kijkt zij aan
tegen veiligheid?

BEATRIC
DE GRA4E

Het boekje geeft een mooie aanleiding om met elkaar

van gedachten te wisselen over een actueel thema als vei-
ligheid en onveiligheid met vaak angst als gevolg. Er wordt
een inleiding gegeven en daarna kunnen we het gesprek
aangaan over vragen rond veiligheid.

DATUM 20 november
TID 19.30 uur
LOCATIE De Bron

INFO ds. Pier Prins
INLEIDING ds. Pier Prins

Wensen rondom de uitvaartdienst

Regelmatig geven mensen aan iets op papier te willen
zetten voor hun afscheidsdienst. Maar dat doe je niet zo-
maar even... We maken daar een begin mee. We gebruiken
het boekje Wensen rondom de uitvaartdienst, waarin u
teksten, liederen en muziek kunt noteren. Ook is er ruimte
voor meer persoonlijke notities, waarover u met familie

in gesprek kunt gaan. Opgave is noodzakelijk, i.v.m. de
aanschaf van het boekje (€5,75).

DATUM dinsdag 21 november

Huub Oosterhuis wist in zijn gedichten, overwegingen en
liedteksten woorden te geven aan geloof, God, gerechtig-
heid, die richting hebben gegeven aan veel mensen. In deze
gesprekskring, die eventueel als vervolg beschouwd kan
worden op de avond over Oosterhuis’ poézie van

2 november in De Bron, buigen we ons over een aantal
essays, die Oosterhuis door de jaren heen geschreven
heeft. Daarin komen allerlei thema’s voorbij. Waarin is het
gedachtengoed van Oosterhuis voor onze eigen wijze van
geloven of in het leven staan van betekenis (geweest)?
Gaf het nieuwe inzichten, of hield het je ‘bij de les’ en ‘bij de
kerk’?

LOCATIE Opstandingskerk
DATUM 16 en 30 november
TIID 19.30-21.00

INFOEN OPGAVE  ds. Heléne van Noord

TID 14.00-16.00 uur
LOCATIE Jozefkerk
INFO/OPGAVE ds. Elly Veldman
Lezing

Spreken over God

Rick Benjamins is hoogle-
raar vrijzinnige theologie.
Hij schreef een boek met
detitel: ‘Bovenis onder
ons’.

Benjamins brengt in beeld
wat er met de theologie

is gebeurd sinds Kuitert
constateerde dat een voor-
stelling van God niets anders
kan zijn dan menselijke ver-
beelding. De theologie is niet
stilgevallen, want over God is
nog veel meer te denken en te
zeggen.

Deze lezing zal de nodige diepgang hebben, zoals je mag
verwachten van een hoogleraar, maar het zal tegelijk toe-
gankelijk zijn voor ieder die interesse heeft.

Van harte welkom om deze avond met ons mee te denken!

DATUM woensdag 13 december
TIID 19.30 uur

LOCATIE Vrijzinnig Assen

INFO edithpotjer@gmail.com

OPGAVE niet nodig, iedereen is welkom

Zes exposities in 2024
Schilderijen, houtsneden en
ander beeldend werk

DATA Vanaf begin januari om de twee maanden
LOCATIE Adventskerk
INFORMATIE Werk van o.m. (wijlen) Rudi Seidel, Sybolt de

Jong c.s. en beeldend kunstenaars/cliénten van
GGZ Drenthe.
OPENING Elke expositie wordt op een zondagmiddag om
16.00 uur geopend met een toelichting, muziek
en een goed glas
Vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur, zondag-
morgen rond het morgengebed van 10.00 uur,
de maandelijkse kerkmuzikale diensten van
Musica pro Deo op zondagmiddag 16.00 uur
en tijdens de stiltemomenten op dinsdag- en
donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur.
TOEGANG gratis
ORGANISATIE Kerk en Kunst Vredenoord

BEZICHTIGING

Festival

Inspiratie voor Duurzaamheid

In samenwerking met de Hanzehogeschool willen we in
januari 2024 in Assen een vrij toegankelijk festival orga-
niseren met bijvoorbeeld presentaties, workshops, een
ruilmarkt, een klimaatspel, kortom, activiteiten voor jong
en oud op het gebied van duurzaamheid.

De Protestantse Kerk Assen werkt samen met de r-k.-pa-
rochie, de Gereformeerde Kerk en diverse andere organisa-
ties om leden te helpen duurzamer te leven. Dit gaat onder
de naam van Solidair Groningen en Drenthe.

Het doel van het festival is om de bezoekers te stimuleren
vanuit hun overtuiging gemotiveerd bezig te zijn met de
duurzaamheid, op een manier die bij hen past.

Wil je actief meedoen om duurzaamheid meer aandacht te
geven? En heb je ideeén of suggesties, die ook voor ande-
ren interessant zijn? Kom dan meedoen!

Meer informatie volgt.

DATUM, TIJD volgt
ORGANISATIE Solidair Groningen en Drenthe,
in overleg met werkgroep Economie en Geloof

INFORMATIE Otto Lussenburg

Oecumenisch leerhuis

Hooglied én de mystiek

In aansluiting bij het Hoogliedfestival (zie hierna)
organiseert het Oecumenisch Leerhuis Assen begin
2024 twee donderdagavonden. Een avond zal gaan
over de relatie Hooglied én muziek, de andere
avond zal gaan over de relatie Hooglied én schilder-
kunst. Aangezien Hooglied sterk de westerse mys-
tiek heeft beinvloed én omdat mystiek op allerlei
terreinen van ons samenleven (van spiritualiteit tot
en met politiek) nog steeds van invloed is, besteden
we bovendien na het festival enkele avonden aan
mystiek én haar doorwerking(en).

Welke rol speelt taal, stilte, het onzegbare?, welke
vormen van mystiek zijn mogelijk, welke link is er
met ons dagelijks leven? Komend najaar zal meer
duidelijk worden en onze website geeft actuele
informatie: www.leerhuisassen.nl

DATA 25 januari en 8 februari, vervolgdata
worden later bekend gemaakt

TIJD 19.45 uur

LOCATIE Opstandingskerk

INFO Ina Nusselder

Hoogliedfestival

In de periode januari-februari 2024 besteden we
extra aandacht aan het bijbelse boek Hooglied.
Zoals eerder met het Jonafestival, zullen ook dit
keer een aantal zondagse vieringen in het teken
staan van dit bijzondere boek.

Tevens zullen er doordeweekse bijeenkomsten
zijn over o.a. Hooglied in de kunsten, Hooglied en
het Joodse Pesach, gaat het om aardse of hemelse
liefde, of om beide?, en meer.

Naast informatief zal er genoeg te zien, te zingen
en te beleven zijn!

We streven er naar om dit festival voor de hele PG
Assen te organiseren. Dit is een eerste vooraankon-
diging van dit festival.

We hopen spoedig met meer informatie te komen.

pAaTUM, TD  VOIgt
MEERINFO  Volgt

Mediteren en schilderen

Vier keer een morgen of middag in de maanden februari
en maart 2024 met elkaar stil en creatief bezig zijn vanuit
bijbels perspectief. We beginnen de ochtenden met stilte,
muziek en een gedicht. Zo ontspannen we ons en komen
tot rust. Vanuit die innerlijke ruimte gaan we een schilde-
ring maken. Zo proberen we te ervaren wat de verhalen en
teksten voor ons betekenen en leven we samen bewust
toe naar een verbeelding hiervan.

Ervaring met mediteren of schilderen is niet nodig.

Wij zorgen voor al het materiaal.

DATA GROEP 1 maandag 5, 12, 26 feb. en 4 maart 2024

TIJD GROEP 1 14.00-16.00 uur

DATA GROEP 2 dinsdag 6,13, 27 feb. en 5 maart 2024

TI)D GROEP 2 10.00-12.00 uur

LOCATIE Opstandingskerk

KOSTEN €30,- (voor het materiaal)

EXTRA 2 vaste groepen, max. deelnemers per groep

LEIDING/OPGAVE Marian Koster en Auckjen Ridderbos

Gespreksavonden en viering

Etty Hillesum

Etty Hillesum wist ondanks de dreiging van deportatie en
op transport naar de vernietigingskampen haar geloof te
behouden. Ze bad tot God: “Je zult het heus zo goed moge-
lijk bij me hebben.”

Peter van de Peppel is gefascineerd door haar geloof en
denken. Hoe die haar geholpen hebben de hoop en zin in
het leven vast te houden. Hoe zij te midden van de barbarij
haar menselijkheid en liefde levend hield.

Hij verdiepte zich in haar dagboeken en biografie. In twee
gespreksavonden gaat hij daarover met de aanwezigen in
gesprek. Daarop volgt een viering geinspireerd op Hilles-
ums geloof en de gesprekken.

DATUM eerste helft 2024, nadere informatie volgt
TID volgt

LOCATIE Adventskerk

LEIDING ds. Peter van de Peppel

Theatervoorstelling

Michal

Kunstenares Michal probeert schilderend haar relatie

met de mannen in haar leven vorm te geven: vader Saul,
broer Jonathan en koning David. Tevergeefs. Haar werk
komt nooit af. Jonathan helpt om haar grootste angst en
bitterheid onder ogen te zien. Gaat het over David, die haar
achterliet? Over God die ze niet meer in de ogen kan kijken?
Langzamerhand wordt duidelijk tegen wie ze vecht.

DATUM Zondag 10 maart
TID 14.00 uur
LOCATIE Adventskerk
KAARTEN in de hal van de kerk: €12,-
jongeren t/m 18 jaar gratis
ORGANISATIE Kerk en Theater Vredenoord 7




Adressen voor informatie en eventueel opgave

stadspredikant ds. Bert Altena 06 302 856 49 stadspredikantassen@gmail.com
ds. Bert Altena predikant@pkn-vries.nl
ds. Roeland Busschers r.n.w.busschers@kpnplanet.nl
ds. Bart Dubbink 06 496 495 64 domineebart@lichtpuntassen.nl
ds. Douwe Geertsma 06 423 23185 geertsma@dedrieklankassen.nl
Annelies Haijtink meditatiekring@jacobuskerkrolde.nl
ds. A. van Harten-Tip (0592) 412 814 predikant@vgk-assen.nl
Jasper van der Horst voorganger@vrijzinnigassen.nl
Berta van der Kolk 06 418 55100 vanderkolktoussaint@hetnet.nl

Marian Koster

(0592) 85 83 53/06 341234 13

marian.koster@home.nl

Kerk en Kunst Vredenoord

cshoekstra@gmail.com

Kerk en Theater Vredenoord

reinder.vandermolen@gmail.com

ds.N.F.L.de Leeuw (0597) 612 715 nfl.de.leeuw@solcon.nl
Otto Lussenburg 06 144195 54 o.lussen@hotmail.com
Ali van Mechelen 06 42089013 ali.engberts@ziggo.nl
Inge Meinardi (0592) 460 618 musicaprodeo@vredenoord-assen.nl
Wietse Meinardi info@wietsemeinardi.nl
Corry van der Molen 0622065178 corry.sijbolts@gmail.com

Reinder van der Molen

reinder.vandermolen@gmail.com

Anne Nienhuis

(0592) 310 504, 06 536 204 30

ds. Heléne van Noord

h.van.noord@planet.nl

Ina Nusselder (0592) 350 376 leerhuisassen@outlook.com
Nicoline van de Peppel (0592) 344912 nicolinevandepeppel@ziggo.nl
ds. Peter van de Peppel (0592) 344 912 peppeho@ziggo.nl
ds. Pier Prins 06 43937213 prins@dedrieklankassen.nl
Auckjen Ridderbos (0592) 350 504 auckjen.ridderbos@kpnmail.nl
ds. Lucas Tiesinga 06 113 906 09 lucas.tiesinga@ggzdrenthe.nl
TVG Assen www.tvgassen.nl
ds. Elly Veldman 06187 613 66 veldman@dedrieklankassen.nl
De diverse locaties

Adventskerk Lindelaan 49 9403 MA Assen
De Ark Smalgoorn 2 9402 NW Assen
De Bron Einthovenstraat 28 9402 CE Assen
Jacobuskerk Kerkbrink 5 9451 AL Rolde
Jozefkerk Collardslaan 2A 9401GZ Assen
't Markehuus Scharmbarg 35 9407 EA Assen

ontmoetingshuis Vries

Oude Rijksweg 2

9481BD Vries

Opstandingskerk Wilgenbeemd 2 9403 MA Assen
De Ontmoeting Vesteplein 5 9408 ME Assen
De Open Hof Sleutelbloemstraat 1 9404 GE Assen
Auckjen Ridderbos Frambozenhof 14 9408 BL Assen
De Vijverhof Vredeveldseweg 75 9404 CC Assen
De Voorhof Martin Luther Kingweg 50 9403 PA Assen
Vrijzinnig Assen Selma Lagerl6fweg 5 9406 KB Assen

Kerken en (wijk)gemeenten

www.pkn-assen.nl
www.dedrieklankassen.nl
www.vredenoord-assen.nl
www.jozefkerk-assen.nl
www.sionsgemeente.nl
www.vrijzinnig.nl/assen

www.bovensmilde.protestantsekerk.net

www.jacobuskerkrolde.nl
www.pkn-vries.nl
www.zin-in-zondag.nl

Koffie en thee zijn gratis, wel willen u

vragen om een bijdrage ter dekking van de

kosten van de consumpties.
Deze bijdrage kunt u
deponeren in de daartoe
bestemde bus.

Samenstelling: Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Assen - Ontwerp en opmaak: Albertskleve BNO, Assen - 2023-08



